
Als er één bijbelverhaal is waarin we een beeld krijgen van het menselijk leven in 
al zijn grootsheid en miserie, dan is het dat!van koning David. David is de 
grootste van Israëls koningen en de voorvader van Jezus. Hij is de herdersjongen 
die met zijn harp muziek maakt en psalmen zingt. Met zijn slinger verslaat hij de 
zwaarbewapende reus Goliat. Hij wordt de man naar Gods hart genoemd en 
steelt de harten van de mensen. Maar hij is ook de pleger van overspel en moord. 
Zijn levensverhaal kent veel familiedrama’s en politieke intriges. En de Bijbel 
vertelt dit verhaal!van licht en donker, mislukking en overwinning, God en mens 
op een bijzonder eerlijke en niets verhullende manier. !
!
In een serie van vijf gesprekskringen lezen we Davids levensverhaal. Het grondig 
lezen van de bijbelverhalen tegen de historische achtergrond Žn een gesprek 
over de betekenis voor ons vandaag gaan daarbij hand in hand. Doe mee en 
laat u meenemen in dit meeslepende verhaal.  

Tijd : donderdagavond van 20.00-22.00 uur !
Data : 12 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 maart 2017 !
Plaats : Protestantse kerk, Bexstraat 13, 2018 Antwerpen !
Informatie en inschrijving : ds. Johan Visser (03/218.95.52 | j.h.visser@skynet.be) 

Afbeelding: Glas in lood venster King David (1952) Ñ Robert McCausland Ltd, Toronto, Canada
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